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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen, gevolgd door het aansteken van de tafelkaarsen 

 
Moment van stilte 

 
Bemoediging en groet 

V.: Onze hulp is de naam van de HEER 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V.: die trouw blijft van geslacht op geslacht  
Allen: EN NIET LOSLAAT DE WERKEN VAN ZIJN HAND. 
V.: Genade voor u, voor jou en vrede van God, Vader-

Zoon-en-heilige-Geest. 
Allen: AMEN. 
 

We zingen: ‘Zomaar een dak’ (Lied 276: 1 en 3) 
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3. Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
Moment voor jong en oud 
 
Gezongen gebed: ‘Ontferm U over de aarde’ (Lied 300-c) 
 Schola, voorzang & allen 
 

 
 
Glorialied: ‘Zing van de Vader die in den beginne’ (Lied 304) 
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2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
Gebed om de heilige Geest 
 
Lezing van Amos 8:4-7 
 
We zingen: Lied 138: 2 en 4 
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4. Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron, / wil bijstand zenden. 
 

Lezing van Lucas 16:1-17 
 
We zingen: Lied 339-a 

 
 
Verkondiging 
 
Moment van meditatie tijdens orgelspel 
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We zingen: ‘Voor hen die ons regeren’ (Lied 994: 1, 3 en 4) 

 

 
 
3. Wij bidden ook om vrede, 
de aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten, 
hoe Gij de namen telt, 
bewaar het land voor overmoed 
en voor het blinde razen, 
de stemmen van het bloed. 

4. O God, Gij moet regeren 
tegen het onverstand: 
wij dienen vele heren 
tot schade van het land. 
Gij zijt genade, uw bevel 
doet leven en vergeven, 
o God van Israël! 

 
C0llecten 
 
Dankgebed en voorbeden 

afgewisseld met ‘Kom met het licht van uw ontferming’ 
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Uitnodiging tot de Maaltijd van de Heer 
 
Herinnering en bezinning 

 
Instellingswoorden  

 
Delen van brood en wijn 

Tijdens het delen worden Taizéliederen gezongen 

 
 
 

 
 
 
Dankzegging en gezamenlijk ‘Onze Vader’  
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We zingen: ‘Jezus, die langs de straten kwam’ (Lied 531: 2 en 3) 

 
 

3. Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 

 

Wegzending en zegen, besloten met gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 
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