
 

Protestantse Gemeente Deil en Enspijk 
zondag 2 november 2025 

om 10.00 uur in de kerk in Deil 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voorganger: Ds. Wim Dekker 
Ouderling van dienst: Annemieke de Kloe 
Lector: Emo van Halsema 
Organist/Pianist: Marja Bongers 
Schola o.l.v. Marianne Schotsman 
KKC: Marian Onink 
Beeld & Geluid: Peter van der Veer 



 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen, gevolgd door het aansteken van de 
tafelkaarsen 

 
We zingen: ‘Rond het licht dat leven doet’ (Lied 287: 1) (staande) 
 
Moment van stilte  
 
Bemoediging en Groet 
V.: Onze hulp is de naam van de HEER  
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V.: die trouw blijft van geslacht op geslacht  
Allen: EN NIET LOSLAAT DE WERKEN VAN ZIJN HAND. 
V.: Genade voor u, voor jou en vrede van God, Vader-Zoon-en-

heilige-Geest. 
Allen: AMEN.  

 
We zingen: ‘Alle einden der aarde aanschouwen het heil’ (Lied 98-d)
 (hierna zitten) 
 Voorzang door schola, allen: refrein ‘1’
 
Moment voor jong en oud 
 
Gebed vanwege de nood in de wereld 
 
We zingen: ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’ (Lied 827: 1 en 2) 
 
Gebed om de heilige Geest 
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We zingen: ‘Laat toch je hart 

 
 
Lezing van Genesis 12:1-8 
 
We zingen: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ (Lied 816) 

 Schola zingt eerste couplet, daarna allen 
 
Lezing van Lucas 19:1-10 
 
We zingen: ‘U komt de lof toe’ (Lied 339-a) 
 
Verkondiging 
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Moment van meditatie onder pianospel 
 
We zingen: ‘Zolang wij ademhalen’ (Lied 657) 
 
Collecten 
 
Dienst van de gebeden 
 
We zingen: ‘Waar God de Heer zijn schreden zijt’ (Lied 723)
 (staande) 
 
Wegzending en zegen, besloten met gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 
 
Soichi Watanabe: Zacheüs  
Zacheüs was een tollenaar. We zien hem op een schilderij van de 
Japanse schilder Soichi Watanabe in een boom zitten. Jezus spreekt 
hem aan. De hoofden van Jezus en Zacheüs corresponderen qua 
vorm en kleur, wat verbeeldt dat ze diep contact hebben met elkaar. 
Zacheüs houdt zijn hand boetvaardig op zijn Joodse hart. De ster van 
zijn hart komt uitvergroot terug in de opengevouwen bloem om 
hem heen. Door het licht van Jezus bloeit Zacheüs open. Hij komt tot 
inkeer en leeft.  
 
Soichi Watanabe werd in 1949 geboren in Ishinomaki City, noord-
oost Japan. Hij woont in Koshigaya City, Saitama. Watanabe 
studeerde in 1982 af aan de Ochanomizu Art School in Tokyo na 
eerst economie gestudeerd te hebben aan de Tohoku Gakuin 
University in Sendai. Hij geeft les aan een kunstschool die hij in 1982 
startte. [Bron: www.artway.eu] 
 

-4- 

http://www.artway.eu/

