Oudejaarsvesper in de kerk in Deil
dinsdag 31 december 2025 om 19.00 uur

Voorganger: ds. Wim Dekker

Ouderling van dienst: Angela Koorevaar
Organist: Marja Bongers

Beeld & Geluid: Peter v.d. Veer
Orgelspel

Moment van stilte

We zingen: Psalm 90: 1 (berijming: Enny de Bruijn)
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Toelichting op de berijmde Psalm

We zingen: Psalm 9o: 2 en 3 (berijming: Enny de Bruijn)

2 Wij stervelingen, broos en klein, wij allen
zijn straks voorbij, tot stof uiteengevallen.
De eeuwen lijken ons zo lang te duren,
maar duizend jaar zijn U als een paar uren.
U vaagt ons weg, ons leven is zo kort.

Wij zijn als gras dat groeit, verwelkt, verdort.

3 Want door uw toorn bezwijken onze harten.
Uw licht maakt onze zonde des te zwarter.
In moeite en verdriet gaan onze dagen
voorbij, als in een zucht, terwijl we klagen.
Soms zeventig, soms tachtig worden wij.
Dan komt de dood. Ons leven vliegt voorbij.

Lezing van Romeinen 8:31b-39

We zingen: Psalm 90: 4, 5 en 6 (berijming: Enny de Bruijn)

4 Elk jaar ziet onze leeftijd langzaam stijgen -
leer ons zo tellen dat we inzicht krijgen.
Hoe lang nog, HEER? Wie vreest uw macht en woede?
Wie zal ons voor uw sterke toorn behoeden?
Ontferm U, kom bij ons terug, en leid

ons, mensen van vandaag, door deze tijd.
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5 Vervul ons in de morgen met uw vreugde,
en laat uw liefde ons altijd verheugen.
Troost ons, o Heer, leer ons uw naam weer kennen,
vergoed ons alle jaren van ellende,
leer ons een volk te zijn dat U verwacht,
toon ons opnieuw uw daden en uw macht.

6 Laat uw genade nooit meer van ons wijken,
laat onze kinderen uw glorie blijken,
uw lieflijkheid ons levenspad verlichten,
en zegent U het werk dat wij verrichten.
Geeft U ons kracht en wijsheid en verstand,
bevestigt U het werk van onze hand.

Korte Overweging

We zingen: ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’ (Lied 90-a: 1, 5 en 6)
Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Zegenbede

We zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Lied 416)
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God,

kijk ik terug

zover ik kan:

u bent er altijd.
Mensen niet.

Als ze tachtig worden
is het al veel.

En wie denkt nog aan ze
als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god.
Mensen gaan voorbij.

Moeilijk is dat:

jong wezen,

oud worden, dood gaan.
En als je ziet

wat er soms

met mensen gebeurt:
geen leven is het.

Daarom bid ik:

geef ook geluk,
plezier.

Maak het zo

dat mensen zeggen:
je kunt wel zien

dat God eris.

En gaat u verder
met wat wij laten liggen.

Piet van Midden, bij Psalm 90
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